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Ouderling Matthijs van Seventer Diaken Marianne Craenen
Organist Iddo van der Giessen Lector Ada Bluemink

Miek van Zanten Solleveld

Stilte

De kaarsen worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars

Muziek

Gemeente gaat staan
Openingsvers

Gemeente zingt
Gemeente gaat zitten

Psalmgebed

Orgelkoraal Psalm 91 Jan Zwart (1877-1937)
‘Hij die op Gods bescherming wacht’

0. Heer, open mijn lippen.
g. Mijn mond zal zingen van uw eer.

Lied 90a

Psalm 121

0. God, kom mij te hulp,
g. Heer, haast u mij te helpen.

o. Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
g. Mijn hulp is van de ENE,
die hemel en aarde maakt.
0. Hij mag je voet niet laten wankelen,
hij mag niet indutten, je wachter.
g. Nee, hij dut niet in,
hij slaapt niet, de wachter van Israél.
o. De ENE is je wachter,
de ENE is de schaduw aan je rechterhand:
g. overdag zal de zon je niet slaan
en bij nacht de maan niet.



0. De ENE houdt de wacht over je
tegen alle kwaad,
hij houdt de wacht over je ziel,
g. De ENE houdt de wacht over je weggaan
en je binnenkomen,
van nu af aan, voor altijd.

Gloria Patri Lied 195
Lezing Naar Psalm 121 (NLB blz. 350)
Lloyd Haft (*1946)

Niet aan bergen,

niet aan torenende rotsen
ken ik mijn hulp maar hier:
achter mijn ogen als ik aan u denk.
Waar ik aan u denk

raakt ook mijn voet de grond,
mijn schaduw raakt uw aarde.
Niet in de brandende zon,
niet in de tanende maan:
hier: in waar ik adem,

uit waar ik adem,

want ik adem u.

Stilte
Gemeente zingt Lied 91a
Lezing Onderweg (bij Psalm 121)

Karel Eykman (1936-2022)

Opgejaagde zwerver

ontglip ik de politie.
Voortdurende vluchteling

op zoek naar onderduikadres.

Ik kijk om me heen.

Steenkoude wand, kale rotsen.
Nergens hulp te vinden.

Ik zou niet weten waar vandaan.



Stilte

Lezing

Gemeente zingt

Gebeden

Maar eens kom je uit

op het gevoel dat er één is
die je er doorheen sleept

en je weghaalt uit de penarie.

Dan houd je het besef vast

dat hij je overeind houdt

zodat je teruggaat naar waar je moet zijn.
Eindelijk ben je terecht.

Val (bij Psalm 121; NLB blz. 350)
Anton Ent (*1939)

Een pad langs afgronden, zal ik het redden?
Van gedragen worden wil ik niet weten.

De zon steekt, in uw schaduw kan ik niet rusten.

Voortdurend mist mijn voet een steunpunt,
een draagvlak, zodat ik voortdurender val

en maar val. Totdat ik sta, totdat ik zing.
Lied 511:1,2,5en7

Voorbeden, stil gebed,
gezamenlijk gebeden Luthers avondgebed:

g. Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag

aan de avond van het leven

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons
met uw genade en goedheid



met uw troost en zegen
met uw woord en sacrament.

Blijf bij ons

wanneer over ons komt

de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons

in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen

Gemeente gaat staan

Zegenlied Dat jouw weg zich voor je voeten opent
vrij naar een lerse zegen ‘May the road rise to meet you’
tekst: Sytze de Vries, mel.: Daniel Rouwkema (2025)
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1. Dat jouw weg zich voor je voe -ten o - pent, jijj mag gaan op vleu - gels van de wind, bij de
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stra -len van de zon mag lo-pen en de warm -te van haar stra-len on - der - vindt.
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met je mee-gaan op je we-gen. Weetje veli-lig in de hol-te van zijin hand.

2. Als het koud is, wees dan hartverwarmend, 3. Alles heeft zijn tijd en zijn seizoenen,

blijf niet eenzaam in de duisternis. tijd voor afscheid of een nieuw begin,
Laat je door de liefde steeds omarmen, of het blad valt of de bomen groenen,
zoek naar sterren als de nacht te donker is. tijd voor blijven hopen tegen alles in.
Refrein Refrein

Muziek Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614

Johann Sebastian Bach (1685-1750)



Das alte Jahr vergangen ist, Het oude jaar is nu voorbij.

wir danken dir, Herr Jesu Christ, Wij danken U, o Heer, dat Gij

dass du uns in so grosser G’fahr, ons in zo menig groot gevaar

behiitet hast lang’ Zeit und Jahr. genadig hebt beschermd dit jaar.
Voel u thuis

Nieuw in de Goede Herderkerk of te gast vandaag: we hopen dat u zich thuis voelt.
Welkom bij de koffie na afloop van de dienst. Als u contact zoekt, dan kunt u terecht bij
de Pastorale Luisterlijn via pastoraleluisterliin@goedeherderkerk-schiebroek.nl of 06-
2425 9234. Ada Bluemink en Nel van Dijk staan u graag te woord.

De dienst online meemaken

U kunt onze diensten online meevieren via onze website www.goedeherderkerk-
schiebroek.nl en dan naar de tab Kerkdiensten waar is aangegeven hoe u de dienst kunt
volgen.

Na de dienst is er koffie/thee met oliebol

Nieuwjaarsdienst

Op zondag 4 januari om 10:00 uur beginnen we het nieuwe jaar met elkaar. In deze
dienst wordt Dirk van der Kooij bevestigd als ouderling-kerkrentmeester, nemen we
afscheid van koster Peter van der Plas en wordt de nieuwe koster-beheerder René
Bonhof voorgesteld. Aanvang van de dienst is om 10:00 uur.
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